Zinvol ouder worden

Anja Machielse, 29 januari 2025 (www.anjamachielse.nl)
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Wat geeft ons
leven zin?




Ik vind het prettig dat het niet zomaar iets is en dat

als je thuis bent, je er al over nadenkt, er al met

iemand over praat. Je kunt er met mensen over Wa d I’d en

nadenken en -praten. |k ben van tevoren al aan het

oriénteren.

Kunst en cultuur is een onmisbaar onderdeel van
mijn leven. Dat je niet alleen maar een beetje tv zit

te kijken. Dat is een deel van mijn wezen. Dus een CO ntI’O | e

stuk van mijn eigen achtergrond, mijn culturele

achtergrond en daarnaast ook een stuk van mijzelf.




’, Je wil de kinderen niet altijd lastig vallen.

Met Vier het Leven heb ik een hele leuke avond,

ben ik niet alleen, maar ik hoef ook mijn kinderen E I g €enNwaad rd S

niet lastig te vallen.

Ze zijn zo behulpzaam. Ze letten op je, ze houden

je vast, zetten je neer.
Je krijgt het idee dat je de enigste bent. Zoveel CO h ere ntl S

aandacht besteden ze aan je.




’, Ik ging vroeger al, toen ik heel jong was al. Ik houd
heel veel van theater en cultuur. Ik ben aanhanger
van alle vormen van cultuur. En nu krijg ik de Ve f'won d e r| N g
gelegenheid om met mensen mee te gaan. Anders

zou ik echt niet meer ‘s avonds weg durven gaan.

’, Je hebt wat meegemaakt en beleefd. In huis maak je

normaal gesproken niet zoveel mee. Je komt veel

minder de deur uit dan vroeger natuurlijk. Dus dat je Ve rbO N d en h el d

wat anders beleeft dan wat je alleen in huis beleeft.




Op die avond ben je met een groepje. Dus je bent
niet alleen. Ik kom er met mensen die hetzelfde
ambiéren en dat vind ik prettig. Ik voel me helemaal

op mijn gemak.

Wij ‘zijn" in de blik van de ander

Zingeving is
fundamenteel
sociaal

Persoonlijke
contacten




Ik voel het als een groepje van vier dat de hele Betekenisvolle
avond bij elkaar blijft. Wij voelen toch echt wel, activiteiten
in dat groepje van vier, dat we een beetje op

elkaar letten.

’, Als je alleen komt te staan krijg je een heel ander Geze[schaps_

leven. Dan heb je er zo’'n behoefte aan om eens steun

even weg te zijn




’, Je gaat elkaar leren kennen.

Omdat je met elkaar zit. Omdat je met elkaar een

kopje koffie drinkt, omdat je met elkaar praat.

’, Gewoon het gevoel van dat je ergens bij gehoord

hebt. Je gaat mee uit en dan heb je het gevoel van,

ja.. je hoort ergens bij, en daar kan je wat mee.

Gezien
worden

Sociale
integratie

Persoonlijke
relaties

Sociale
erkenning




Ik vind het zo geweldig dat mensen dit zijn gaan
doen. En dat er vrijwilligers zijn die dit willen doen.
Het is niet alleen ‘Vier het Leven’ en de vrijwilligers,
maar ook de gedachte erachter dat mensen dit in

hun vrije tijd doen. Dankbaar, dat is het woord wat

je dan hebt. Dankbaar en blij dat andere mensen iets

voor je over hebben.
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VEEL DANK ANNERIEKE!
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